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DDeel 1 eel 1 

WonderWonderjarenjaren

wonderlijk zijn d'herinneringen die
blijvend als het ware

gekerfd in het geheugen
het kind in ons

opnieuw naar boven brengen
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avond [2]

't avondlicht kwijnt stilaan weg
vader tilt me op z'n sterke arm
samen gaan we naar de hoge poort
behoedzaam vouwt hij h'r vleugels toe
om af te sluiten voor de nacht

nu zal 't duister snel het licht
van 't erf verdrijven
en d' avond voeren in 't gemoed
voldaan van dag en werk
is 't rustens recht
verdiende rust
voor d'avond en de nacht

weet je wat [3]

‘weet je wat’ zei ik
toen ik vier was

‘weet je wat, dat zeg je graag’
zei mijn vader met een milde lach
het zat er toen al in bij mij
om dingen te vertellen
aan wie het horen wil

‘weet je wat’ zeg ik nu
dat is altijd zo gebleven
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het was een helder lichte dag [4]

het was een helder lichte dag
in mei van nég'tienhonderd vijftig
– 'k was toen nét drie jáar geworden -
dat ík inténs genoot
van de blauwe rododendrons en
de weeld'rig rood ribéssen trosjes van
het perkje in een hoek van 't bergsken

grootvad'r 'ád 't versleten
houten hekje weggenomen
en vervangen door een ander
met blanke dennen paaltjes die
hij had gedreven in de grond

't was van korte duur want het jaar
daarna werd de plaats geruimd
voor een nieuw gebouw

't bakhuis en de oude smidse
werden afgebroken en op
last van nonkel jaak vervangen
door z'n huis zodat hij regelmatig
kon verblijven op zijn eigen plek
in 't oude nest van 't bergsken

intens bekoord ben ik [5]

voor het huis van 't bergsken in
een perkje achter blanke dennen 
paaltjes spreiden rododendrons stil
hun kroontje open om - opgetooid in
pronkornaat - sprank'lend mooi te zijn

intens bekoord ben ik, beroerd om
zoveel ed'le pracht van blauw en 
purp'ren bloemen en hun stuifmeel 
gouden sprenkels in een fontein van 
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lila purper vermiljoen en karmozijn
naast een rode regen van ribessen trosjes
waterval van kleur en bloesem

bijtjes zoemen in en rond de bloemen
stuifmeel strooiend op de stampers
laden pakjes nectar aan de pootjes
honing voorraad voor de winter
voor bij en imker 

korenbloemen [6]

o wat mis ik ze
de wilde blauwe bloemen
langs de zoom van 't veld
rank getogen in de zon
tussen zware korenhalmen
alles wat ze doen
is korenbloem te zijn

meisjes vlochten lenige stengels
en uw bloemen op een rij
tot een kransje
of was 't een kroontje
met blauwe steentjes van safir

helaas verdreven van de akker
door de nieuwe boer
zal deze wilde blauwe bloemenpracht
voorgoed herinnering zijn 
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winterkoren [7]

werv'lend waait de 
gure winterwind 
rukkend onvertogen
heen en weer
over 't jonge winterkoren

groene golven
wiegen walsen
in een zee
van toekomstig zomerkoren
dansend op het koude land

het jonge paard [8]

het fors geblokte jonge paard
reikt plotseling het hoofd
steekt de oren vooruit hoog
de ogen staren
turen in de verte
is daar een ander paard

het hinnikt luid en krachtig
met bas en schel
begint te lopen
hoeven ploffend in het gras
maakt snelheid en een bocht

oei komt daar de draad
met pikkels
het geweld komt stil
op millimeters van de paal
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dampende aarde [9]

stampend stapt het paard gestadig
door de voor en sleurt en scheurt
met ploeg de aarde open

aan het einde keert de voerman
paard en ploeg
wentelt dan de schaar
en roept juuh

zo trekt het paard
een nieuwe voor
waaruit dampend d' adem
van de aarde stijgt in lichte mist
die ronddwaalt over het geploegde land
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Deel 2 

Al gaande

Indrukken en emoties
in de diepte van de ziel geprent

zullen altijd je gezel zijn
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en nog zoveel meer [10]

uit liefde gesproten
met liefde getogen
door studie ontwikkeld
humanior geworden

door tegenslag gesterkt
de liefde gevonden
er zijn voor d' andere
de geest verruimd
verlicht

het eigen ik verkend
door kunst gelokt
het schone ervaren

er zíjn voor de kínd'ren
kleinkind'ren
het lev'n aanvaarden
en de dood
en nog zo veel meer

fotografie [11]

emoties van het ogenblik
vertolken in een pakkend beeld
dat boeien en beroeren doet
het geeft een mooi gevoel
dat blijven wil
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Een lezing van Stephen Hawking inspireerde mij tot een 
dichterlijke parafrase van een oude wijsheid.

al dat is, is licht [12]

in den beginne was er duisternis
en toen kwam het licht …

al dat is, is licht
of energie
naar het licht zal ik gaan
want licht is straling, energie
zoals ook materie energie is
want uit energie geworden

langs deze weg
zal ik terugkeren, want
als materie zal ik energie worden
en weer materie
in eeuwige transformatie

… in den beginne was er duisternis
en toen kwam het licht
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samen twee [13]

dáar ontmoett' ik jé
op 't verpleegsters' bál
in zaal 'het céntrum'
van 't hollands veld

met je lang en donker haar
en een brilletje erbij
kwam je glimlach 
mij onmid'lijk tegen
ik voelde je meteen nabij

in een groepje dansten wij
op de tonen van muziek
zíj dacht: 'van sint-lukas moet hij zíjn'
maar ík zei: 'ze ís van mij'

ze heette ria en ik denis
ván dat bál af 
werd'n we samen twee
van neg'ntien honderd zev'ntig
tot helemaal vandaag
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Gelegenheidsgedicht bij de voorstelling van het boek 'Pieter 
Bruegel, een Limburger?! De verborgen jeugd van een 
beroemd schilder. Een kritische analyse van de bronnen' door
Paul Capals, Jos Henckens en Jo Corstjens. (*)

bruegel van bruegel [14]

het is bewezen
ze hebben het gevonden
paul en jos en jo
in d'archieven van de prins

toen de heren wetenschappers
halsstarrig weigerden t' aanváarden
waar pieter bruegel is geboren
begon het stilletjes te dagen

helder denken dreef hen
nogmaals naar d'archieven
waar d'and'ren hadd'n gezocht
- of helemaal niet -
en vooral, níet hadd'n gekeken
zo werd het duidelijk
klaar en onweerlegbaar

dikwijls vonden ze zijn naam
zelfs geschreven met een lange 'uu'
en meer dan tachtig maal
bredá, latijnse vorm jawel
van bree

in zijn jonge jaren
was de pient're pieter bruegel
wel en zeker van ons limburg
ooit het land van loon
echt een bruuegelaar
zoals de heren van de prins
't hadden neer geschreven

in 's hértog'nbósch
studeerde hij - bijna zeker -
en was er fán van jéroen bósch
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daar kan niemand nog omheen
pieter bruegel is nu 
helemaal van bruegel
echt niet wijd
van bree

dank aan paul en jos en jo

(*) De auteurs: Paul Capals, Jos Henckens en Jo 
Corstjens

Tijdens het bestuderen van een oude landkaart raakte 
Paul Capals per toeval geboeid door de afkomst van 
Pieter Bruegel. Al snel werd zijn belangstelling een 
passionele zoektocht. Daarnaast werkte hij ook mee 
aan heelwat studies over andere thema's zoals de 
geschiedenis van de A-Beek.

Jos Henckens en Jo Corstjens, beiden lic. 
geschiedenis, zijn reeds lang graag gezien als boeiende
sprekers en auteurs van heel wat boeken en artikels 
over geschiedkundige onderwerpen. Met hen kwam het 
onderzoek in een echte stroomversnelling. Na dertig 
jaar van volgehouden onderzoek konden zij eindelijk 
hun conclusie voorleggen.  

Hun boek 'Pieter Bruegel, een Limburger?! De 
verborgen jeugd van een beroemd schilder. Een 
kritische analyse van de bronnen' is een schitterende 
weergave van hun werk en van groot belang voor de 
ten onrechte veronachtzaamde geschiedenis van 
Limburg (voorheen het oude graafschap Loon) en niet 
in het minst voor het historisch bewustzijn van de 
Limburgers. Sinds het verschijnen van het boek in 2019 
heeft niemand deze studie weerlegd.
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met vier [15]

met vier zijn ze
de kleinkinderen
lander robbe vince en zita
net genoeg voor een
tennis dubbel spel

nu nog wat te vroeg
later kan het wel
zo blijft de winnaar
altijd in familie
en heeft iedereen
altijd prijs

jonge ouders kunstenaars [16]

in tijden van corona virus 
worden jonge ouders kunstenaars
als ze foto’s maken van hun kinderen 
zodat opa van de beste poging
de mooiste afdruk maken mag

mooi gedacht, een mooi gedicht [17]

mooi gedacht, een mooi gedicht
brengt vreugd' en lafenis 
voor 't leven tegenwicht
niet alleen in zonnelicht 
maar ook in donker tegenlicht
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65 [18]

sixty five 
a time full of life
time for life
at last

kerstwens [19]

ik wens
voor jou
het geluk
van de vrede
in het hart

kritikasters [20]

ik doe zo veel
dat is m'n recht

ik doe 't op míjn maníer
dat is m'n recht

kritikásters haat ik wel
dat is m'n recht 

want integendeel
ze zíjn niet eens in staat om 
constructíef naar voor te komen
of zelf te presteren
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oma's motto [21]

Deze oma is de fijne schoonmoeder van mijn dochter Ellen en
de lieve grootmoeder van Vince en Zita.

doe nooit iets aan een ander
wat je nooit - aan jezelf zou doen
is het motto van mijn dochters schoonmama
dat ze voorhield aan onz' kleine pittige zita
na het lekk're eten dat ze voor ons allen had bereid

zo mooi is dat van haar en nobel
dat het steeds beklijven blijft
de mooiste les voor al wie na haar komt
als ik m'n lieve dochter was
ik zou haar dankbaar in de hemel prijzen

(Gedachten en gedichten)
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Deel 3

In barre nacht van machteloze strijd
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perplex [22]

door ‘t verdict perplex
geslagen, verslagen
het licht gaat uit

in liefde gesteund
overeind geraakt
het leven bedreigd
dertig maal bestraald

door hoop gesterkt
opnieuw behandeld
‘t is echt zwaar

samen de weg gegaan
meer dan vijftig jaar
maar dankbaar
om wat het leven
ons had gegeven

deze draak [23]

schichtig sloop de kanker
listig binnen
wie had ooit gedacht
dat strijden tegen deze draak
zo ongenadig zwaar zou zijn
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als de kracht van 't leven [24]

als de kracht van 't leven
eens zo energiek
langzaam aan vervaagt
stappen en bewegen moeilijk is
word je helemaal afhankelijk
en bewust hoe broos het leven is

hartverwarmend is t' ervaren
hoe zoveel anderen aan je denken
je lasten willen delen 
moed inspreken en 
liever beter wensen

wat is een mens alleen
zonder and'ren om je heen
hoe mooi was het 
te zijn voor d' anderen
die blijvend om je geven

omhels daarom het leven
en vooral ook d’andere
zij het virtueel
en corona safe
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Terwijl ik op ‘t terras zat 
naast mijn zieke vrouw 
- warmpjes ingeduffeld in haar rolstoel - 
naar de tuin met bloemen keek, 
ontstond - dit gedicht.

haastig vliegen vogels [25]

haastig vliegen vogels door de lucht
met zoveel spoed wat drijft hen toch
dat zij zo naarstig vliegen willen
af en aan en telkens weer

aangestoken door een nieuwe mei
is ‘t misschien dat zij een nestje hebben
zorgend net als mensen
weer naar voedsel zoeken
voor hun hong’rig piepend nageslacht

zouden zíj - zóveel meer gelukkig zijn
die - ónbezorgd in 't heden levend –
zich niet bewust zijn dat - 
bij 't begin - ook het einde hoort
en dat afscheid nemen
voor óns - verheven stervelingen -
zoveel pijn kan doen
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Na een heel bijzondere gebeurtenis die wij mochten ervaren, 
ontstond dit gedicht.

toen plotseling de bel afging [26]

toen plotseling de bel afging
stond daar dat kleine meisje met
een bloempje in de hand
iluna is haar naam (*)
‘mag ik dit bloempje brengen’
vroeg ze met bedeesde stem

‘t was bedoeld voor mijn zieke vrouw
die palliatief verklaard - in bed verblijft
stom verbaasd was ik – verrast
en aangenaam ontroerd
met een kropje in de keel
om zoveel empathie
op haar jonge leeftijd
dat verdient een pluimpje
van ons allemaal
echt waar

‘ze geeft het altijd weg’
zei haar mama heidi -
in plaats van haar
‘kom gauw naar binnen
bij mijn lieve zieke vrouw
dan kan je ’t haar persoonlijk geven
en zien hoe blij -
zij er mee zal zijn’

dit mooi gebaar
werd niet snel vergeten
het bleef nog heel lang 
zind’rend klinken als 't gezang 
van die and’re kleine nachtegaal

(*) Heidi Leduc gaf graag toestemming haar naam en die van 
haar dochtertje Iluna te gebruiken in mijn gedicht 'toen de bel 
afging' en dit gedicht te plaatsen in mijn dichtbundel 
'wonderjaren gedichten al gaande'. Met dank.
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Iluna - tien jaar - wilde graag nog iets doen voor mijn zieke 
vrouw en maakte deze mooie tekening op papier. Merk op 
hoe zij op haar jonge leeftijd al zoveel artistiek inzicht heeft 
om haar idee en gevoelens in beeld te brengen.
Haar moeder Heidi gaf graag toestemming om deze tekening 
en die van haar zusje Luca gratis op te nemen in deze 
dichtbundel en te publiceren.
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Ook haar zusje Luca maakte voor ons deze mooie tekening 
met Iluna zelf als onderwerp.



dag en nacht [27]

dag en nacht verzorgd’ ik haar –
deelde liefde lijden en verdriet –
stond ik aan haar zijde onderweg
in barre nacht van machteloze strijd 
die stil’tjes naar het afscheid voert

Bij het heengaan van enkele familieleden, goede vrienden en 
kennissen ontstond dit gedicht.

afscheid [28]

anders dan bij 't komen
vreugde komt
brengt afscheid nemen
groot verdriet

om de mooie dingen
die er waren
en d' herinnering waar wij ons
nu aan laven
zal de pijn verzachten
en vervagen
tot een lieve gedachte
dat zij er altijd voor ons was
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Voor mijn lieve echtgenote Ria, die stil'tjes heenging na een 
vreselijk zware ziekte, schreef ik een nieuwe versie van het 
voorgaand gedicht.

als het uur van afscheid [29]

als het uur van afscheid nemen is gekomen
worden alle aardse zorgen nietig
groeit dankbaarheid om 't leven
alles wat het leven ons had gegeven 
en de liefde die we aan elkander gaven

nu zal d' herinnering aan wie je was
de warmte waarmee je ons omringde
en al de mooie dingen die er waren
verder bloeien als een lieve gedachte
dat jij er altijd voor ons was

grafschrift voor ria [30]

in de diepte van onz' ziel
zal haar gedachtenis voortaan –
onwisbaar fris - aanwezig zijn

geblutst gedeukt [31]

geblutst gedeukt is mijn hart mijn ziel
gekerfd gekrast gefnuikt 
zoals het leven zelf is

geheeld gegroeid gerijpt
als de volheid van een vrucht zo rijk 
sta ik blozend in het late najaars zonnelicht
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Voor Ria, mijn lieve echtgenote, overleden op 
26 mei 2021.

dankbaar en bevoorrecht [32]

dankbaar en bevoorrecht
voel ik mij zo zeer
omdat mijn lieve echtgenote –
met haar liefde leven en haar al –
zichzelf aan mij geschonken had
elkaars steun en toeverlaat te
zijn - op weg in ‘t leven

in de diepte van mijn ziel
zal haar gedachtenis voortaan –
onwisbaar fris - aanwezig zijn

niet het afscheid [33]

niet het afscheid -
doet zoveel pijn
maar 't gescheiden zijn

niet meer je warmte voelen -
je stem je zachtheid
en je lieve zorgen
die door je handen gingen
en je lieve lach
als je weer de kind’ren zag

in de grote leegte
met haar stille muren
waart weemoed hunker 
sterk verlangen
blijf ik steeds je liefde voelen
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Deel 4

Onderweg
                                                

   

Met gedichten dichter 

bij een mooiere wereld

In een gedicht je gevoelens transcenderen, over-
stijgen tot het verhevene, het sublieme, is mijn 
reactie op alles wat ons omver blaast in deze 
wereld. 
- Naar Stefan Hertmans, schrijver, dichter.
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Onverwacht verraste een goede vriend mij met enkele mooie 
gedichten, waarop ik antwoordde met enkele dichtregels. 
Deze puurde ik later uit zodat ik kwam tot dit gedicht over 'de 
dichter die altijd dichten wil'.

waar zit die kloeke dichter [34]

waar zit die kloeke dichter – diep
verscholen voor mijn hunk’rend oor –
met gedichten die ik zólang derven moest
maar zich nu voor mij
ontplooit in ‘t licht
die verrassend en ontroerend dichten wil
niet anders wensend
dan dat het klinkt als een gedicht
en je diepste ik beroeren doet

van dichten komt mij [35]

van dichten komt mij zoveel vreugd
en rust in mijn getormenteerde ziel

(Vrij naar Beatrijs, vóór 1374)

Na een vraag van Familiehulp om ook voor hen een gedicht te
schrijven kwam ik tot dit gelegenheidsgedicht.

hulp [36]

als bij donderslag - 
slaat de kanker toe - opnieuw
en doet zijn slopend werk
spoedig wordt mijn vrouw - terminaal
en palliatief verklaard

dag en nacht verzorg ik haar
met al mijn liefde al mijn kracht
en geef het beste van mezelf

maar de zware last
wordt al gauw teveel
met bekwame spoed -
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wordt de beste hulp - ingehaald
zo komt familiehulp - bij je thuis

met een zonnige - goeiendag
en een opgewekte lach
stapt zij steevast binnen
ze spreekt een moedigend woord
toont begrip - of geeft een schouderklopje
als het nodig is
zo komt familiehulp - bij je thuis

ze vindt al gauw haar weg
snijdt de groenten vlotjes op de plank
kruidt het vlees met fijne vingers
laat het eten geuren door het huis
is zo blij dat het maal je lekker smaakt
en ruimt dan netjes op
zo komt familiehulp - bij je thuis

onthalend - snel in actie komend
bezorgd en altijd helpend
zo komt familiehulp - telkens bij je thuis
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gemis [37]

bij momenten na het afscheid
slaat gemis genad'loos toe en
velt je neer
dan kwelt de onrust in je hoofd
dat zwaar beladen met verwarring
stevig wordt geprangd - zodat rustig
denken en onthouden moeilijk is

als een meters hoge watergolf
stort het zwelgend ov’r je heen
niet louter - om haar alleen
maar jouw geliefde die zich had 
verbonden met elke vezel 
van jouw bestaan

diep in jou ‘t gemis ervaren zuigt en
drukt je naar beneden overmant je
boven bodemloze afgrond van
vertwijfeling en dwingt je krachtig
af te zetten om weer omhoog te gaan
zoekend naar het nieuwe evenwicht

Bij het afscheid van een vader die veel te jong moest gaan.

medeleven [38]

afscheid nemen hoort bij ‘t leven
maar afscheid nemen van je vader
die veel te jong moest gaan
valt dubbel zwaar - dan besef je plots
dat je zonder hem door ‘t leven moet

omdat het leven zoveel waard
te leven is wens ik jullie 
alle kracht veel moed en onze steun
om door te gaan - ondanks zware
golven op de grote stroom van ‘t leven
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2022. Dertig jaar geleden ontving de weduwe 's nachts het 
droef bericht dat haar man was omgekomen bij een spijtig 
ongeluk. Deze bijzonder dramatische boodschap herinnerde 
me eraan hoe Ludwig van Beethoven doof werd en dit 
vertolkte in zijn Negende Symfonie. De gekozen inleiding van 
dit gedicht is dus zowel een verwijzing naar als een eerbetoon
aan de beroemde componist.

bericht van onheil verjaardag [39]

boem boem tok boem zo klonk
het noodlot ak’lig in de nacht
met bonkend hart plots wakker
voel je nakend onheil
het hart omklemmen
je man verwachtend vrees je
de nare mare komt nu
vóór hem thuis

een agent met bleek gezicht bericht
- ‘t wordt heel wazig en onwerkelijk -
uw man helaas mevrouw
is na een vres'lijk ongeluk
ter plaatse overleden
omdat hij reeds is weggevoerd
komt hij niet meer thuis

met immens verdriet en pijn
verslagen stort je wereld in
daar sta je dan verloren
met je lieve kind’ren aan je zij
terwijl je met hen verder moet
jij met hen en
zij met jou alleen

bewust vermand maar eenzaam en
vertwijfeld - het hoofd geboden
zocht je naar de anderen
om saam je eigen weg te gaan
en door verstrooiing en ontspanning
elkaars steun te zijn op zoek
naar het nieuwe evenwicht
op de grote stroom van ‘t leven
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herfst [40]

de vroege herfst - koelt langzaam af en
tooit zich met een bont tapijt 
van levenloze blad’ren die
moe geleefd en losgerukt
in pastel tinten naar de aarde zinken
(Gedichten en gedachten)

Wens voor het nieuwe jaar. Toevallig vond ik een oud eenvou-
dig onbekend tekstje, dat ik zo mooi vond dat ik er een bewer-
king van maakte; dus ook met 'tribute' aan de onbekende 
schrijver.                                                                

mijn wens [41]

mijn wens voor jou en 
allen die je omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar
geluk in grot' en kleine dingen
maar bovenal gelukkig met elkaar
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Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne koos ik 
drie foto's van militaire kerkhoven in de buurt van Ieper voor 
een tentoonstelling. Hierop wilde een toeschouwer graag een 
tekstje met uitleg bij mijn foto van de gedenkzuil voor de 
Canadese soldaat in Langemark. Helaas, van de kijker wordt 
verwacht dat hij zich open stelt om de beeldtaal tot zich te 
laten komen. Het monument, het kunstwerk had zwaar bij me 
ingeslagen, vandaar dat ik deze foto maakte. Door de 
gestelde vraag nu ontstond het idee om een gedicht te 
schrijven. 

gedenkzuil voor de canadese soldaat [42]

uit de zware hoge zuil - ontstijgt de
buste - van canada’s soldaat
boven ‘t slagveld in flanders fields
zinnebeeld van gesneuvelden
in langemark
van de gasaanval uit zonnebeke
waardoor je 't leven liet

beke van de zonne
het zonnige beke
o lot

het geweer is naar bened’n gericht
zoals de peinzend nederwaartse blik
door ‘t gewicht v'n de zuil verzwaard
d’immense taak
die moest volbracht

jij gaf het dierbaarst’ van je zelf
de strijd gestreden
het is volbracht
de vrijheid borgen
kon niet anders dan te zwaard
voor vrede volk en vaderland
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Lezers reageerden

- Het zijn mooie woorden in mooie zinnen, deze 
dichtbundel, waarin je je levenslust (en wijsheid) 
en liefde voor mensen en dingen laat blijken. 
Gevééééliciteerd. 
> Reinhilde Claes

- … ik was echt aangenaam verrast. Zo mooi 
geschreven. Je gedichten zijn kleine pareltjes, zo 
veelzeggend … heb het opnieuw gelezen. Zo'n 
prachtige gedichten. Dennis, je bent echt een 
dichter-kunstenaar.

> Thea Sniekers

- Proficiat Denis, met deze mooie dichtbundel. Ik 
heb hem herhaaldelijk gelezen en zal hem zeker 
nog lezen. Ook bij mij roept hij herinneringen op uit
mijn jeugd: de oude bloemen, de korenbloemen op
de randen van het veld, de zware zwetende Bra-
bantse trekpaarden in de dampende velden ... Ook
de persoonlijk getinte gedichten vind ik mooi en 
sereen. 
> Paul Bauduin 

- Wat een talent, hoe mooi om gevoelens te kun-
nen uiten in tekst, waardoor de lezer kan meevoe-
len, meeleven.
> Karine Engelen

- Bedankt voor de gevoelsvolle woorden
die in een mooie orde op mekaar volgen
zodat ze het binnenste van mijn hart raken
en beelden sturen naar mijn hersenen
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waar ik met veel genoegen aan kan denken
wanneer ik behoefte heb aan herinneringen.
> Luc Knapen

- ... prachtige, doorleefde, diepzinnige en toch 
herkenbare gedichten ... > Dr. Marcel Lenaerts

- Bedankt voor uw mooie woorden. Ik ben verstild 
van zoveel zeggingskracht in zo weinig delicaat 
gekozen woorden. Zo fijngevoelig, zo broos gelijk 
ons leven is. Maar ook zo wonderbaarlijk we voor 
elkaar kunnen zijn.

> Jos Henckens

- Dat is erg mooi en om trots op te zijn. Je ziet wat 
het doet met een mens bij zoveel leed. Het brengt 
het diepste van ons zieltje naar boven, een ver-
borgen deur die zich opent en de hand en de pen 
doen de rest.
> Willy Schuermans

- Heel dankbaar om je dichtbundel die ik mocht 
ontvangen èn lezen!
Ik weet welke zware beproevingen je ondergaan 
hebt en ik vind je bundel van een ongelooflijke 
levensenergie getuigen.
> Liesbeth Vanderauwera, burgemeester Bree

- Hallo Dennis Vantbergsken

'Weet je wat'… we vinden je wonderjaren heel erg 
mooi!!! Het is alsof we zelf aanwezig zijn op ’t 
Bergsken.

De herinneringen aan de rododendrons, de koren-
bloemen zijn voor eeuwig opgeslagen in je hart. En
je laat ons meekijken. Zo prachtig verteld…
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Op de arm van vader: 'weet je wat'… de kleine 
wijsneus van ’t Bergsken wordt groot en vindt het 
geluk bij Ria, ons nichtje uit Alken.

Er komen kindjes en kleinkindjes…
En gelukkige jaren…

'Weet je wat'… 'weet je wat'… perplex: het slechte 
nieuws.

Toen plotseling de bel afging: prachtig gedicht en 
fijne illustraties door Iluna en Luca.

'Weet je wat'… het zijn de kleine dingen die het 
doen.

Als het uur van afscheid nemen is gekomen… 
geblutst gedeukt … de herinnering blijft.

Dennis, 'weet je wat'… we zijn heel stil geworden 
bij het lezen van deze gedichtenbundel.

> Georgette en Gerard Rijnders-Bex

- Ik heb hem (nvdr: de dichtbundel) meteen doorbla-
derd en stilgestaan bij een aantal gedichten die mij
troffen in hun eenvoud, maar met zoveel kracht 
van woorden en ontroeringen. Heel mooi. 

Nog mooier is dat we via de bundel je rijke leven 
dat niet gespaard is gebleven van verdriet en lij-
den, maar ook gevuld is van vreugde en geluk, 
leren kennen.

Ik zal de bundel nog een paar keer ter hand ne-
men om te genieten van je poëzie.

Proficiat en nog veel plezier met je dichtkunst.
> Guy Beckx
 

- … bedankt voor het mogen lezen van je poëzie-
bundel. Het geeft inkijk in je hoofd en in je hart. 
Woorden kunnen niet alles uitdrukken, maar je 
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rijke taal heeft uitermate goed zijn best gedaan om
je innerlijke te benaderen! Je mag trots zijn op zo-
veel ‘zeggingskracht’! 
> Lutgarde Ceyssens

- 'weet je wat'
zei je, en begon dan met vertellen
je was pas vier
het zou nooit veranderen 

weet je wat
zeg ik nu op dit late uur
na ’t lezen van je verzen
zo doorleefd, poëtisch, puur

ga verder met vertellen
en weet dat je als dichter
dichter bij je zelf komt
en zoveel dichter bij de anderen...

> Rik Leen en Paula Bral

- Ik was blij verrast om jouw dichtbundel te mogen 
lezen. Zeer verbaasd kwam ik verschillende ge-
dichten tegen die duidelijk ontsproten zijn uit ex-
ceptionele gebeurtenissen. Je woordkeuze is pre-
cies gevormd door die uitzonderlijke gevoelens 
(zeker in die gedichten in verband met de ziekte 
van Ria).

Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar het lijkt of 
kunst ontstaat door heftige emoties. Hopelijk is 
deze neerslag ook voor jou en familie een bijzon-
dere mogelijkheid tot verwerking. Het zijn pareltjes 
van gedichten.

> Huub Broeders
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Bijlagen

Kerstwens van Luca

Luca drukte haar persoonlijke kerstwens uit in de-
ze schitterende tekening op papier. Haar betrok-
kenheid en fijne herinnering aan mijn overleden 
lieve vrouw, waren haar motief. Zij verdient dan 
ook terecht een podium in deze uitgave.
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Kerstwens

Na een heel zware periode waarin ik niet alleen 
moest afscheid nemen van mijn lieve vrouw, maar 
ook een zware operatie moest ondergaan, was ik 
voldoende hersteld om weer mijn persoonlijke 
wenskaart te creëren. Tot mijn grote voldoening.
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Dennis Truyen

°1947 op 't Bergsken, Linde-Peer, gepensioneerd 
leraar, fotograaf.

Van jongs af aan was hij geboeid door kunst, taal, 
fotografie, cultuur, geschiedenis, wetenschappen, 
de kosmos, filosofie e.a. 

Lang reeds bleef een oude wens om te schrijven 
stilletjes in hem sluimeren. Toen het een behoefte 
werd om uitdrukking te geven aan zijn herinnerin-
gen, indrukken en emoties, schreef hij zijn eerste 
gedicht ‘avond’. Andere volgden snel. 

Misschien creëerde de roller coaster van emoties 
de aanzet om te dichten, toen zijn vrouw de vrese-
lijke strijd moest aangaan tegen haar ongenees-
lijke ziekte en hij van haar moest afscheid nemen.

Over deze dichtbundel

- Het is mooi om te zien hoe op een leeg blad 
eerst tekens verschijnen, uit het niets als het ware,
tekens die dan betekenis krijgen...

Het is mooi om te zien hoe uit de stilte woorden 
opborrelen, die dan zinnen worden en terug in (de)
stilte verdwijnen...

Het is mooi om te zien hoe uit de duisternis het 
licht geboren wordt, hoe uit het niets energie een 
vorm zoekt en materie wordt om dan terug in het 
niets op te gaan...

Je gedichten zijn daar een mooie uiting van…

> Rugero Rizzo

... Lees verder op de binnenzijde 
van de kaft.
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. . . vervolg van de buitenzijde van de kaft, wordt aan 
binnenzijde afgedrukt.

- warme woorden 
van liefde en troost
vanuit het hart geschreven
hebben de schoonheid
van verdriet
voor altijd meegegeven

Dankjewel 
voor het mooie dichtbundeltje.

> Chris Schoofs

© 2023, derde uitgave, herwerkt en uitgebreid.

Email: dennistruyen@gmail.com
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